
Vertaling Gabriella’s Song

Vanaf nu is mijn leven van mij
Ik heb maar zo’n korte tijd op aarde.
En mijn verlangen heeft mij hier gebracht
Alles wat mij ontbrak en alles dat ik vergaarde.

En toch is het de weg die ik verkoos
Mijn vertrouwen was eindeloos.
Dat mij een klein stukje toonde
van de hemel die ik nooit vond.

Ik wil voelen dat ik leef
al mijn dagen lang.
Ik wil leven zoals ik wil.
Ik wil voelen dat ik leef
Wetend dat ik goed genoeg was.

Ik ben nooit mijzelf verloren
het sliep altijd in mij.
Misschien had ik nooit een keuze
behalve dan de wil om te leven.

Het enige dat ik wil is gelukkig zijn;
zijn wie ik ben, sterk en vrij.
De dag uit de nacht zien opkomen.

Ik ben hier en mijn leven is alleen van mij.
En de hemel waar ik van overtuigd was
blijkt daar te zijn.
Ik wil voelen dat ik mijn leven heb geleefd!


